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Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Lời Tòa soạn: Tạp chí Khoa học Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh trân
trọng giới thiệu toàn văn diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ
Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

DIỄN VĂN CỦA TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM TẠI
LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG
MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền
Nam, thống nhất đất nước - mốc son
chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước
và giữ nước của dân tộc; đánh dấu sự
kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu kiên
cường 30 năm giành độc lập, tự do,
thống nhất Tổ quốc; chấm dứt ách
thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa
thực dân cũ và mới; đưa đất nước
bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước,
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tôi nhiệt liệt chào mừng và trân
trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo,
nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước,
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bậc
lão thành cách mạng, các Mẹ Việt
Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng
vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao
động; các tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ,
cựu chiến binh, dân quân tự vệ, du
kích, thanh niên xung phong, dân
công hỏa tuyến, các gia đình có công
với nước, các vị khách quốc tế, toàn

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, 
nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Kính thưa các bậc lão thành cách 
mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, 
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân 
dân, Anh hùng Lao động, các tướng 
lĩnh, sĩ quan, các cựu chiến binh, các 
gia đình có công với nước,

Thưa các vị khách quốc tế,

Thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể 
đồng chí, đồng bào, chiến sĩ cả nước  
và cộng đồng người Việt Nam ở nước 
ngoài.

Hôm nay, trong không khí hào hùng 
của ngày 30/4 lịch sử, tại Thành phố 
Anh hùng mang tên Chủ tịch Hồ Chí 
Minh kính yêu, với niềm phấn khởi và 
tự hào lớn lao, Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc 
hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước 
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ
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thể đồng bào, đồng chí cả nước,
người Việt Nam ở nước ngoài, cùng
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh lời chào trân
trọng, lời thăm hỏi ân cần và những
lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng
ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ
lòng biết ơn vô hạn đối với công lao
trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh
kính yêu - Lãnh tụ thiên tài của Đảng
và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của
cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải
phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa
thế giới, người chiến sĩ lỗi lạc của
phong trào cộng sản và công nhân
quốc tế - với khát vọng cháy bỏng giải
phóng miền Nam, thống nhất đất
nước, với niềm tin tất thắng “Dù khó
khăn, gian khổ đến mấy, nhân dân ta
nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Tổ
quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng
bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp
một nhà”.

Chúng ta mãi khắc ghi và biết ơn công
lao to lớn của các vị lãnh đạo cách
mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ,
các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng
Lực lượng vũ trang nhân dân, các thế
hệ cán bộ, tướng lĩnh, sĩ quan, chiến
sĩ, dân quân du kích, thanh niên xung
phong, dân công hỏa tuyến, các đồng
chí thương binh, bệnh binh, gia đình
liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng,
các cựu chiến binh cùng toàn thể lực
lượng vũ trang nhân dân và nhân dân
trên khắp mọi miền Tổ quốc cũng như
người Việt Nam ở nước ngoài, đã
cống hiến, hy sinh, cho sự nghiệp giải

phóng hoàn toàn miền Nam, thống
nhất đất nước.
Chúng ta chân thành cảm ơn sự ủng
hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, chí nghĩa,
chí tình, thủy chung, son sắt của anh
em, đồng chí và bạn bè quốc tế, các
lực lượng tiến bộ và nhân dân yêu
chuộng hòa bình trên thế giới đối với
sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân
tộc, thống nhất đất nước của nhân
dân Việt Nam.

Thưa đồng chí, đồng bào và các quý
vị đại biểu,
Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám
năm 1945 thành công, nước Việt Nam
Dân chủ Cộng hòa ra đời, dân tộc ta
đã phải bước vào 2 cuộc kháng chiến,
đấu tranh trường kỳ để bảo vệ nền
độc lập và thống nhất đất nước. Cuộc
kháng chiến chống thực dân Pháp kết
thúc, cũng như nhiều dân tộc trên thế
giới, nhân dân Việt Nam mong muốn
có cuộc sống hòa bình, độc lập, tự do.
Tuy nhiên, đế quốc Mỹ đã nhanh
chóng thế chân thực dân Pháp can
thiệp vào Việt Nam, thực hiện âm
mưu chia cắt nước ta, biến miền Nam
nước ta thành thuộc địa kiểu mới,
thành tiền đồn ngăn chặn chủ nghĩa
cộng sản ở Đông Nam Á và các lực
lượng tiến bộ khác trên thế giới.
Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt
Nam, đế quốc Mỹ đã huy động số
lượng lớn binh sĩ với vũ khí tối tân
nhất, hiện đại nhất, triển khai nhiều
chiến lược chiến tranh nguy hiểm; tiến
hành hai cuộc chiến tranh phá hoại
tàn bạo đối với miền Bắc, gây ra nhiều
đau thương, mất mát cho nhân dân ở
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cả hai miền đất nước và hậu quả
chiến tranh vẫn còn kéo dài cho tới
ngày hôm nay.

Trước muôn vàn khó khăn, thử thách,
gian khổ, ác liệt nhưng kế thừa và
phát huy truyền thống chống giặc
ngoại xâm vẻ vang của cha ông, đúc
kết những bài học kinh nghiệm quý
báu trong cuộc kháng chiến trường kỳ
chống thực dân Pháp, với bản lĩnh và
trí tuệ sáng suốt, phát huy sức mạnh
của nhân dân và khối đại đoàn kết
toàn dân tộc, tranh thủ tối đa sự ủng
hộ, giúp đỡ của bè bạn quốc tế, các
lực lượng tiến bộ và nhân dân yêu
chuộng hòa bình trên thế giới, Đảng ta
và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo
quân và dân ta thực hiện đồng thời
hai nhiệm vụ chiến lược: Cách mạng
xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và Cách
mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở
miền Nam, kiên quyết đánh đuổi kẻ
thù xâm lược.

Với khát vọng cháy bỏng bảo vệ nền
độc lập, thống nhất đất nước, với tinh
thần “Không có gì quý hơn độc lập tự
do”, trên khắp mọi miền Tổ quốc “từ
Mục Nam Quan đến Mũi Cà Mau” cả
dân tộc chung sức đồng lòng đánh
đuổi quân xâm lược và nơi đâu cũng
ghi dấu sự dũng cảm, hy sinh và
những chiến công oanh liệt của quân
và dân ta. Nung nấu ý chí sắt đá“giải
phóng miền Nam chúng ta cùng quyết
tiến bước”, quân dân ta đã giành
thắng lợi từng bước, đánh đổ từng bộ
phận, tiến tới giành thắng lợi hoàn
toàn với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí
Minh lịch sử, thu non sông về một mối.

Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng
lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp
kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi
mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như
biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa
anh hùng cách mạng, là thắng lợi của
chính nghĩa, thắng lợi của bản lĩnh,
khí phách và trí tuệ Việt Nam; của
lòng yêu nước nồng nàn, khát vọng
độc lập, tự do và thống nhất non sông,
với chân lý “Nước Việt Nam là một,
dân tộc Việt Nam là một”, là dấu mốc
khẳng định toàn Đảng, toàn dân, toàn
quân ta đã hiện thực được mong
muốn và lời căn dặn thiết tha nhất của
Bác Hồ, hoàn thành sự nghiệp giải
phóng hoàn toàn miền Nam, thống
nhất đất nước, Bắc-Nam sum họp một
nhà.

Thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến
chống Mỹ cứu nước bắt nguồn từ sự
lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của
Đảng; từ đường lối chiến tranh nhân
dân, tiến hành bằng sức mạnh đại
đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết
quốc tế; từ sự kết hợp đấu tranh quân
sự, đấu tranh chính trị, đấu tranh
ngoại giao và nghệ thuật chọn đúng
thời cơ, tập trung lực lượng tiến hành
tổng tấn công và nổi dậy; từ sức mạnh
của hậu phương lớn miền Bắc đối với
tiền tuyến lớn miền Nam, với tinh thần:
Thóc không thiếu một cân, quân
không thiếu một người; xẻ dọc
Trường Sơn đi cứu nước; từ sự ủng
hộ, giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình
và hiệu quả của Liên Xô, Trung Quốc
và các nước xã hội chủ nghĩa anh em;
tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào -
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Campuchia; nhân dân và các lực
lượng yêu chuộng hòa bình, tiến bộ
trên thế giới, trong đó có cả nhân dân
tiến bộ Mỹ.

Đặc biệt, Đại thắng mùa Xuân năm
1975 đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào
đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân
dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân
tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội; mở đầu
sự phá sản của chủ nghĩa thực dân
kiểu mới trên toàn thế giới, tạo ra
bước ngoặt quan trọng trong lịch sử
nhân loại thế kỷ XX.

Cùng với ý nghĩa mang tầm vóc thời
đại, Đại thắng mùa Xuân 1975 để lại
những bài học kinh nghiệm có giá trị
sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn đối
với sự nghiệp cách mạng của Đảng
và dân tộc ta. Đó là:

(1) Bài học về phát huy sức mạnh của
nhân dân và khối đại đoàn kết toàn
dân tộc, kết hợp nhuần nhuyễn sức
mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại;

(2) Bài học về phát huy tinh thần yêu
nước, lòng tự tôn, tự hào dân tộc; tinh
thần độc lập, tự chủ, anh dũng, kiên
cường; ý chí quyết chiến, quyết thắng
của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân
ta;

(3) Bài học về giương cao ngọn cờ
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội,
xác định đường lối đúng đắn, phù hợp
với điều kiện và đặc điểm của cách
mạng Việt Nam;

(4) Bài học về vận dụng và phát triển
sáng tạo phương pháp đấu tranh cách
mạng và phương thức tiến hành chiến
tranh toàn dân, toàn diện; triển khai lý

luận chiến tranh nhân dân và nghệ
thuật quân sự độc đáo, sáng tạo; “lấy
ít địch nhiều”, “lấy chí nhân thay
cường bạo”;

(5) Bài học về nắm vững, tranh thủ
thời cơ và tiến công thần tốc, táo bạo,
chủ động, nhạy bén, linh hoạt, sáng
tạo và kiên quyết tiến hành cuộc Tổng
tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm
1975 giành thắng lợi trọn vẹn.

(6) Bài học về lòng nhân ái, hòa hợp
dân tộc, gác lại quá khứ, hướng tới
tương lai sau chiến thắng;

(7) Nhưng bài học lớn nhất, đồng thời
là nhân tố hàng đầu quyết định thắng
lợi của Đại thắng mùa Xuân 1975 là
giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối của
Đảng; xây dựng Đảng vững mạnh
toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo
và sức chiến đấu của Đảng trong suốt
quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc,
thống nhất đất nước và bảo vệ thành
quả của chủ nghĩa xã hội.

Phát huy những bài học quý báu từ
thắng lợi của cuộc kháng chiến chống
Mỹ cứu nước, dưới sự lãnh đạo của
Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã
chung sức, đồng lòng bắt tay khôi
phục, tái thiết, xây dựng và phát triển
đất nước theo di nguyện của Bác
“Điều mong muốn cuối cùng của tôi là
toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn
đấu, xây dựng một nước Việt Nam
hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ
và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng
vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Sau 50 năm thống nhất đất nước, gần
40 năm thực hiện công cuộc đổi mới,
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đất nước ta đã vượt qua nhiều khó
khăn, thử thách, đạt được những
thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử và
tạo được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy
tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu bị
chiến tranh tàn phá nặng nề, bị bao
vây, cô lập, đến nay Việt Nam đã trở
thành nước đang phát triển, có thu
nhập tiệm cận trung bình cao, hội
nhập sâu rộng vào nền chính trị thế
giới, nền kinh tế toàn cầu, nền văn
minh nhân loại, đảm nhiệm nhiều
trọng trách quốc tế, có vai trò chủ
động, tích cực tại nhiều tổ chức quốc
tế, diễn đàn đa phương quan trọng.
Độc lập, chủ quyền, thống nhất và
toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; lợi
ích quốc gia, dân tộc được bảo đảm.
Quy mô nền kinh tế năm 2024 đứng
thứ 32 thế giới và nằm trong nhóm 20
nền kinh tế hàng đầu về thương mại
và thu hút đầu tư nước ngoài.
Đời sống của người dân được cải
thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh,
hiện chỉ còn 1,93% (theo chuẩn đa
chiều) so với mức hơn 60% năm 1986.
Tiềm lực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã
hội, khoa học-công nghệ, quốc phòng,
an ninh không ngừng được củng cố.
Quan hệ đối ngoại được mở rộng; vị
thế, uy tín của đất nước không ngừng
được nâng cao. Đến nay, Việt Nam đã
có quan hệ ngoại giao với 194 nước
là thành viên Liên hợp quốc; xây dựng
các mối quan hệ hợp tác, đối tác
chiến lược, đối tác chiến lược toàn
diện với tất cả các cường quốc trên
thế giới, trong đó có Hoa Kỳ và năm

2025 cũng là năm kỷ niệm 30 năm
thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-
Hoa Kỳ.
Thưa đồng chí, đồng bào và các quý
vị đại biểu,
Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng với
những thành tựu vĩ đại đã đạt được,
chúng ta đang đứng trước khởi điểm
lịch sử mới để đưa đất nước vươn
mình, cất cánh, “sánh vai với các
cường quốc năm châu”. Để hiện thực
hoá khát vọng xây dựng nước Việt
Nam “hơn mười ngày nay”, chúng ta
cần phải giải phóng toàn bộ sức sản
xuất, khơi thông mọi nguồn lực, phát
huy mọi tiềm năng, thế mạnh của đất
nước để thúc đẩy mạnh mẽ phát triển
kinh tế-xã hội.
Năm 2025, phấn đấu tăng trưởng kinh
tế đạt từ 8% trở lên và đạt hai con số
trong giai đoạn 2026-2030, quyết tâm
thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến
lược đến năm 2030, Việt Nam trở
thành nước đang phát triển, có công
nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình
cao; đến năm 2045, trở thành nước
phát triển, thu nhập cao theo định
hướng xã hội chủ nghĩa.
Tập trung giải quyết dứt điểm các
điểm nghẽn, nút thắt về thể chế phát
triển; điều chỉnh không gian kinh tế,
mở rộng không gian phát triển, tăng
cường phân cấp, phân quyền, phân
bổ và kết hợp các nguồn lực kinh tế;
xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy
khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo
và chuyển đổi số làm động lực chính
nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về
năng suất, chất lượng, hiệu quả và
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sức cạnh tranh của nền kinh tế, xác
định kinh tế tư nhân là một động lực
quan trọng nhất của nền kinh tế quốc
gia. Tiếp tục đột phá tư duy và phương
thức tạo ra sức sản xuất mới, lực
lượng sản xuất mới, chất lượng mới.
Tự hào với truyền thống lịch sử vẻ
vang của dân tộc, với lòng biết ơn vô
hạn trước những cống hiến, hy sinh to
lớn của chiến sĩ, đồng bào cả nước,
chúng ta càng ý thức rõ trách nhiệm
phải thực hiện lời căn dặn của Bác
trước lúc đi xa “Đảng phải có kế
hoạch thật tốt để phát triển kinh tế,
văn hóa, nhằm không ngừng nâng
cao đời sống của nhân dân”. Chăm lo
cho dân, đáp ứng ngày một tốt hơn
đời sống vật chất và tinh thần cho
nhân dân, nhất là đồng bào vùng sâu,
vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng căn
cứ cách mạng, vùng kháng chiến cũ
luôn là mục tiêu phấn đấu của Đảng.
Phải tập trung thực hiện tốt chính
sách công bằng, tiến bộ xã hội, an
sinh xã hội, phúc lợi xã hội, chính
sách đối với người có công; thực hiện
chính sách miễn học phí đối với các
cấp học phổ thông; quyết tâm hoàn
thành chương trình xóa nhà tạm, nhà
dột nát trong cả nước, đẩy mạnh xây
dựng nhà ở xã hội cho người có thu
nhập thấp; chú trọng phát triển y tế,
chăm sóc sức khỏe nhân dân, tiến tới
miễn viện phí cho người dân, để mỗi
người dân Việt Nam thật sự có cuộc
sống an ninh, an toàn, tự do, ấm no,
hạnh phúc.
Nhận thức sâu sắc sức mạnh vĩ đại
không gì sánh nổi của nhân dân và

khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt
Nam, chúng ta quán triệt sâu sắc,
thực hiện nhất quán quan điểm “dân
là gốc”, con người là trung tâm, là chủ
thể, là mục đích của công cuộc xây
dựng, phát triển đất nước và bảo vệ
Tổ quốc. Triển khai mạnh mẽ chính
sách hòa hợp, hòa giải dân tộc với
tinh thần chúng ta đều mang dòng
máu Lạc Hồng, đều là anh em ruột thịt,
“như cây một cội, như con một nhà”.
Tất cả người Việt Nam đều là con dân
nước Việt, đều có quyền sống, làm
việc, quyền tự do mưu cầu hạnh phúc
và yêu thương trên mảnh đất quê
hương, đều có quyền và trách nhiệm
góp sức xây dựng Tổ quốc.

Với chủ trương khép lại quá khứ, tôn
trọng khác biệt, hướng tới tương lai,
toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta
cùng ra sức phấn đấu xây dựng một
nước Việt Nam hòa bình, thống nhất,
hạnh phúc, giàu mạnh và phát triển.

Là một dân tộc đã trải qua muôn vàn
đau thương và tổn thất vì chiến tranh
trong quá khứ và cũng là dân tộc
được thụ hưởng những lợi ích to lớn
từ hòa bình, hợp tác hữu nghị trong
những thập kỷ vừa qua, Việt Nam tha
thiết mong muốn cùng cộng đồng
quốc tế xây dựng một tương lai hòa
bình, thịnh vượng, đoàn kết, phát triển.
Chúng ta hãy làm tất cả những gì có
thể làm được ngày hôm nay, với
mong muốn để lại cho thế hệ mai sau
không chỉ một thế giới tốt đẹp hơn,
mà cả niềm tin và sự cảm phục về ý
thức trách nhiệm và sự thông tuệ của
thế hệ hôm nay.
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Chúng ta sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn
quan hệ hữu nghị và hợp tác với các
nước trên thế giới; đẩy mạnh thực
hiện phương châm “Việt Nam là bạn,
là đối tác tin cậy và là thành viên tích
cực, có trách nhiệm của cộng đồng
quốc tế”; đổi mới cơ chế, chính sách,
tạo mọi điều kiện thuận lợi để bạn bè
quốc tế và cộng đồng người Việt Nam
ở nước ngoài, những người mang
trong mình bản sắc văn hóa Việt Nam,
trưởng thành ở các nước phát triển,
am hiểu chuyên môn và quản lý, có
sự kết nối quốc tế sâu rộng tham gia
các hoạt động thúc đẩy phát triển kinh
tế-xã hội tại Việt Nam.

Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng
miền Nam thống nhất đất nước cũng
là thời điểm lịch sử để mọi người Việt
Nam, mọi tầng lớp nhân dân, đồng
bào các dân tộc, tôn giáo, những
Đảng viên và mọi người dân trong
nước và người Việt Nam ở nước
ngoài, muôn triệu người như một,
đoàn kết, chung tay, hướng về Tổ
quốc vì mục tiêu xây dựng một nước
Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn
minh, hạnh phúc.

Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn
biến phức tạp, là một dân tộc đã chịu
nhiều mất mát, đau thương do chiến
tranh, thấu hiểu sâu sắc giá trị quý
báu của hòa bình, độc lập, tự do,
chúng ta cần tiếp tục tăng cường và
hiện đại hóa quốc phòng, an ninh, xây
dựng nền quốc phòng toàn dân vì hòa
bình và tự vệ, bảo vệ vững chắc Tổ
quốc “từ sớm”, “từ xa”, “giữ nước từ
khi nước chưa nguy”.

Xây dựng và phát huy “thế trận lòng
dân”, củng cố vững chắc thế trận quốc
phòng toàn dân và thế trận an ninh
nhân dân.Xây dựng Quân đội nhân dân,
Công an nhân dân cách mạng, chính
quy, tinh nhuệ, hiện đại, là lực lượng
nòng cốt bảo vệ vững chắc độc lập,
chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh
thổ của Tổ quốc, là “thanh bảo kiếm”
và “tấm lá chắn” bảo vệ Đảng, Nhà nước,
nhân dân và bảo vệ chế độ, luôn là
điểm tựa vững chắc cho nhân dân.

Tự hào về Đảng quang vinh và những
chiến công vĩ đại của quân và dân ta
dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta
càng nỗ lực xây dựng Đảng trong
sạch, vững mạnh, toàn diện để Đảng
thật sự “là đạo đức, là văn minh”, tiêu
biểu cho trí tuệ, danh dự, lương tri của
dân tộc và thời đại, xứng đáng với
niềm tin, sự lựa chọn và sự kỳ vọng
của nhân dân.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh
đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của
Đảng; thực hiện thành công cuộc cách
mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy của
hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị
hành chính bảo đảm tinh, gọn, mạnh,
hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu
quả. Xây dựng và từng bước hoàn
thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, kiên
quyết đẩy lùi nạn tham nhũng, lãng
phí, tiêu cực và tệ quan liêu. Xây
dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là
cán bộ cấp chiến lược và người đứng
đầu có đủ phẩm chất, trí tuệ, tận tâm,
tận lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu
trách nhiệm vì lợi ích của đất nước và
nhân dân.
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Thưa đồng bào, đồng chí và quý vị đại
biểu,

Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền
Nam, thống nhất đất nước; chào
mừng ngày Quốc tế Lao động 1/5,
135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí
Minh và những ngày lễ trọng đại trong
năm 2025, thay mặt Lãnh đạo Đảng,
Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
một lần nữa tôi chân thành cảm ơn
toàn thể đồng bào, đồng chí, những
người đã quên mình, hy sinh vì Tổ
quốc; cảm ơn nhân dân, bạn bè yêu
chuộng hòa bình, các lực lượng tiến
bộ trên thế giới đã ủng hộ, giúp đỡ
nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp
đấu tranh giải phóng dân tộc trước
đây, cũng như trong sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Phát huy tinh thần Đại thắng mùa
Xuân 1975, phát huy các giá trị và
những thành tựu đã đạt được qua 40
năm đổi mới, toàn Đảng, toàn dân,
toàn quân ta ra sức phấn đấu hoàn
thành thắng lợi kế hoạch phát triển
kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, thi
đua lập nhiều thành tích chào mừng

Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của
Đảng. Với bản lĩnh, trí tuệ và sức
mạnh Việt Nam, chúng ta đã làm nên
Đại thắng mùa Xuân 1975, nhất định
chúng ta sẽ tiếp tục giành được nhiều
thành tựu vĩ đại hơn nữa, lập nên
những kỳ tích trong kỷ nguyên mới, kỷ
nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh
vượng, vươn mình của dân tộc, xây
dựng đất nước ta ngày càng “đàng
hoàng hơn, to đẹp hơn”, sánh vai với
các cường quốc năm châu như tâm
nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và
khát vọng của toàn dân tộc.

Tinh thần Đại thắng mùa Xuân năm
1975 bất diệt!

Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh
muôn năm!

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt
Nam muôn năm!

Vinh quang đời đời thuộc về nhân dân!

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi
trong sự nghiệp của chúng ta!

Xin trân trọng cảm ơn.

Nguồn: https://baochinhphu.vn/dien-van-cua-tong-bi-thu-to-lam-tai-
le-ky-niem-50-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-thong-nhat-dat-

nuoc-102250430082212301.htm
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